
Avondgebed woensdag 8 april 
Irene Oskam, woorden en gebeden 
Jonas Meenderink, altviool 
 
Vooraf: altviool 
Welkom  
Gebed om ontferming 
 
Psalm 130: 1-2, 5-7 
Alviool: Psalm 130a – Uit angst en nood stijgt mijn gebed 
 
Inleidende woorden bij de lezing 
Lezing: Matteüs 26: 1-16 
 
Altviool: Kol Nidrei – Max Bruch deel I 
 
Voorbeden 
Onze Vader 
 
Zegenbede 
Altviool: Lied 598 Als alles duister is 
 
Als alles duister is 
Ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft 
Vuur dat nooit meer dooft 
 


